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Goedenavond Batavieren, 	 	 	 	 	 	 	 	


Even een update van mij over mijn ervaringen in de afgelopen periode.

Een half jaar terug ben ik in de ALV gekozen als bestuurslid Haven Exploitatie van onze

vereniging. Ik heb jullie toen vanaf deze plek bedankt voor het vertrouwen en tevens

gezegd dat we elkaar moeten respecteren èn dat we het allemaal samen moeten doen.

Ook heb ik aangegeven als er vragen en/of opmerkingen zijn naar mij toe te komen, zodat

we samen kijken of en wat we er aan kunnen doen. Ik verzeker jullie dat heb ik geweten.

Gelukkig had ik iets gevonden waar ik me goed bij voelde en dat ik wat kon betekenen

voor de vereniging De Batavier. Ik word altijd blij als ik de dijk afkom en zie de prachtige

haven liggen.


In het begin heb ik gesproken met de havenmeesters - hijsploeg en de ligplaats

commissie en de dingen die er speelden doorgenomen. We hebben goede oplossingen

bedacht waar onder de stickers voor de boten die gehesen worden, portofoons voor de

hijsploeg voor een betere communicatie en gelukkig de hoge investering voor de

afstandsbediening boten wagen on HOLD kunnen zetten. Dit alles in goede samenspraak

met Piet van de Steen.

Verder zijn we druk bezig geweest met de paalmutsen, een extra trap bij de te waterlating

van de boten, nieuwe plateaulift en niet te vergeten de werkzaamheden aan de sanitair

units samen met veel vrijwilligers.


Na 2-3 maanden heb ik in het bestuur de vraag gesteld: “ is de toezichthouder de juiste

persoon op de juiste plaats?” De overige bestuursleden waren van mening van wel, ik zei:

“oké dan maken we goede afspraken en gaan we ervoor”. Helaas kwam ik er achter dat

welke situatie en/of calamiteit er ook naar voren kwam het wordt weggewimpeld. Tevens

wordt er geen hoor en wederhoor toegepast. Volgens mij moet in een vereniging alles

bespreekbaar zijn en in een bestuur gezamenlijk beslissingen worden genomen. En deze

beslissingen moeten dan ook worden nageleefd. Zaken zijn wel bespreekbaar maar

moeten op de manier van de interim voorzitter worden afgehandeld.

Mijns inziens ligt het besturen van onze vereniging echt anders. Dat wil zeggen dat de

betreffende bestuursleden hun taken doen inzake hun commissies en leggen

verantwoording af in de bestuursvergadering. Dit is overigens ook zo geregeld in het

Huishoudelijk reglement. Het is niet de voorzitter die bepaald. Dit is wel hoe het nu gaat. 
We zijn een vereniging en geen bedrijf.

Als iedereen zich aan zijn taak houdt en goed en eerlijk communiceert dan zullen er 
weinig discussies en problemen zijn. Maar hoe meer regels, kaders en wetten des te 
lastiger wordt het om te handhaven. We worden door Den Haag al genoeg overspoeld

wetten en regels, dat moet niet zo zijn als we met onze hobby bezig zijn.




Ik hou van transparantie, afspraken nakomen en vooral eerlijkheid. Deze waarden heb ik

niet ervaren in het huidige bestuur. Na de laatste bestuursvergaderingen in week 13, 3

stuks in 8 dagen, was ik degene die de stekker eruit trok. Het mag duidelijk zijn dat ik me

niet kan vinden in het huidige bestuursbeleid. Ik heb veel gesprekken gevoerd met Ron 
Straten, Jan van Eldik en Jacques Zegers over een eventuele lijmpoging maar dat zit er 
voor mij niet in. Waarbij ik mijn respect wil uitspreken voor deze drie toppers, met een hart 
voor de vereniging.

Natuurlijk ben ik bereid om iets in een nieuw bestuur te doen en zeker ook met Piet van

der Steen. Echter niet met de huidige interim voorzitter.


Uiteraard heeft de huidige interim voorzitter veel werk verzet en zijn er dingen die hij goed

gedaan heeft waaronder het herintroduceren van de nieuwsbrief. Daar hoor ik goede

berichten over van onze leden omdat jullie dan ook weten wat er speelt.


Ik blijf zeggen we moeten het samen doen, ik kan het niet alleen.

Heel veel werkzaamheden die met plezier werden gedaan door de vrijwilligers liggen nu

stil. Dus er moet echt iets gebeuren.


Dit is hoe ik ernaar kijk en mijn gevoelens en emoties die ik ervaar.


Groet,


Bert de Graaf


